
denk maar niet
dat ik weg ben

lesbrief 8+
voor ouders, docenten en begeleiders



DENK MAAR NIET DAT IK WEG BEN is een grote fantastische, poëtische,
beeldende droom. Een grote speeltuin die het leven heet. Het bestaat vooral
uit leuke dingen. Zoals lachen en snoep. Maar bij dat leven horen helaas ook
stomme dingen zoals huiswerk, afscheid en de dood. 

Deze lesbrief bevat opdrachten om kinderen op een kunstzinnige manier bezig
te laten zijn met het thema. 

Het is belangrijk om hier samen met kinderen over te praten. Vragen die
gesteld kunnen worden zijn: 

Wie heeft wel eens afscheid meegemaakt? 
Hoe ging dat afscheid? 
Wat vond je daarvan en hoe voelde je je hierbij? 

Wat is de dood? 
Waar denk je dat je naar toe gaat als je dood bent? 
Vind je de dood spannend? 

Voel je je wel eens alleen? 
Wat doe je als je je alleen voelt? 
Vind je het spannend om daarover te praten? 

Mis je wel eens iemand? 
Hoe ga je daarmee om? 
Hoe voelt iemand missen? 

Houdt rekening met verschillende perspectieven en religies. Iedereen heeft
een andere blik op het leven, dat is juist wat deze voorstelling viert.

denk maar niet
dat ik weg ben



Spelen - Ik als een ster 

Je hebt een prachtige ster getekend.
Nu gaan we uitbeelden hoe jij een ster kan zijn. 

Probeer eens te lopen als een ster. 
Let goed op je armen en je benen. 
Misschien neem je wel hele grote stappen. 
Of kan je een heel klein beetje zwaaien. 

Een ster geeft ook licht.

Probeer eens uit te beelden dat je licht geeft. 
Eerst een klein beetje. 
En daarna steeds meer. 
Tot je zoveel licht geeft, dat iedereen jou kan zien. 

Als je een vallende ster zou zijn, hoe zou dat er dan uitzien? 

Tekenopdracht - Ik als een ster 
Neem een blad papier en genoeg stiften in alle kleuren van de  

regenboog.

Als jij een ster zou zijn, hoe zou je er dan uitzien? 

Heb je heel veel punten? 
Ben je recht of krom? 
Heb je een glimlach? 

Lange benen of korte benen? 
Grote armen of kleine armen? 

Gebruik je fantasie!



Schrijfopdracht - Een elfje

Je gaat nu je eigen elfje schrijven.

De voorstelling gaat over afscheid en het leven. Er wordt in de
voorstelling ook gebruik gemaakt van poëzie. 

Nu ga je je eigen gedicht schrijven. 
We gebruiken hiervoor het thema: afscheid nemen. 

Je neemt een blad papier en de mooiste pen die je kan vinden.
Een elfje is een gedicht van 11 woorden, verdeeld over vijf regels. 
De eerste regel heeft 1 woord, de tweede regel heeft 2 woorden.
En ga zo maar door. 
De vijfde regel heeft weer 1 woord. 
Dat is meestal een samenvatting van het geheel.

Voorbeeld: 

gaan 
ik ga

weg ben ik
alleen onderweg naar jou

doei 

Nu zet je een timer van 10 minuten en begin je te schrijven.
Na 10 minuten gaat de wekker. 
Dan heb je een blad vol staan met prachtig elfjes. 
Lees een van de gedichtjes hard op voor.
Maak er een mooie tekening bij. 



Lintenritueel 

Het lintenritueel staat symbool voor verbinding. Voor de band die je
met iemand hebt. Dat je altijd met iemand in verbinding blijft staan. 
Voor deze opdracht is het belangrijk dat je een heel groot lint hebt.
Deze kan van divers materiaal en in een kleur zijn die jullie mooi
vinden.

Zorg dat het lint lang genoeg is dat iedereen het vast kan houden.
Loop samen door de ruimte terwijl iedereen het lint vast heeft.

Maak samen een cirkel, of een lijn, of een vierkant. Onderzoek wat
jullie allemaal kunnen doen. Maak daarna een lange slinger door de
ruimte en vorm een kring. Maak de kring heel klein en daarna heel
groot. 

Vraag iemand om het lint in meerdere stukjes te knippen, zodat
iedereen een eigen stukje krijgt. 

Het doorknippen van het lint wordt hierbij dan gezien als het loslaten,
maar dat iedereen een stukje overhoudt als een eigen herinnering. 

Hou allemaal je eigen lintje in de lucht en dans! Laat je lintje aan
iedereen zien en vier de verbinding!



Feest

Hebben jullie samen met zijn allen allemaal gedichten en kunstwerken
gemaakt? Dan is het heel leuk om dit samen ten toon te stellen, als een
groot museum. 

Waar hangen de gedichten? 
Hoe liggen de tekeningen? 
 
Geef de ruimte vorm zoals jullie willen dat het eruit ziet. 
Hoe kan het publiek jullie werk gaan bekijken? 

Maak een rondje langs alle werken en praat er met elkaar over. 
Geef elkaar een compliment!
Vertel wat je mooi vindt en vier samen dat iedereen anders is. 

Maak er een groot feestje van: Het is leuk dat we allemaal iets anders
vinden en voelen.


